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Waar veel non-dualisten willen
opgaan in het Zijn, is André van der
Braak zeer begaan met co-participa-
tie, communicatie en transformatie. In
een set van totale openheid en leegte
kan het onuitsprekelijke en vormloze
ontvangen en gezien worden, body
krijgen, in co-creatie. Niet als een
waarheid, maar in een vorm die past
in de setting het gebeuren. Het vorm-
loze laat zich in een Santo Daime

( Ayahuasca) ritueel voor eenieder
anders zien en beleven en her-schept
zich ter plekke. leder en alles neemt
deel in een bewegend web zonder
uiteinden. Wie of wat zich vertoont in
welke gedaante/ being dan ook, wordt
door gevorderde ayahuasca-gebrui-
kers ervaren als een als-of: het was
niet letterlijk Maria, Jezus of Boed-
dha of de geest van de oerbossen

of wateren die zich kenbaar maakte,
maar een als-of Maria-aanwezigheid
enz. Desalniettemin kan een Santo
Daime-ervaring zeer heftig zijn. In

het oog van het stormachtige of de
woeste turbulentie is het stil, maar de
gebruiker dient zich echter juist over
te geven aan die storm, die turbu-
lentie. Die bepaalt de richting wijst
de weg, verbreekt banden. André
roept op jezelf toe te staan je te laten
grijpen door werkelijkheden die je
nooit voor mogelijk hield. En de vraag
open te laten wat uiteindelijk wel of
niet bestaat. De mens - en hier de
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ayahuasca-gebruiker - ziet André als
een human being met een poreus,
doorlatend zelf, in navolging van de
in 2022 overleden filosoof Bruno

de Latour. Voor Latour was er geen
gescheiden binnen- en buitenwe-
reld, geen gescheiden natuurlijke en
bovennatuurlijke werkelijkheid, geen
scheiding tussen menselijke en niet-
menselijke krachten, geen scheiding
tussen objectief en subjectief, maar
was er sprake van een totale en gren-
zeloze verstrengeling. In een Santo
Daime-ritueel vindt er een dynamisch
krachtenspel plaats in die verstrenge-
ling en gaat het niet om persoonlijke
healing (die kan meegenomen zijn),
maar om het herscheppen van we-
relden, van verbindingen. Vanuit het
vormloze in de vormen en vice versa.
Godwork, geen Godtalk. Theurgy,

in plaats van theologie. Met het
lichaam, het hart en het verenigende
principe van Eros. In connectie met
de aarde, wij als terrestials. In een
ecodelische ervaring steeds weer
heruitvinden wie of wat we zijn, niet
om het ooit te kunnen begrijpen. Het

‘gaat om te ervaren en te worden, de

richting te leven die dwars door de
ons bekende kaders heen zal breken,
ceremonieel, goddelijk. Santo Daime
is dan ook ‘a way of life’, of staat voor
het leven zelf. Ayahuasca geeft geen
ultieme kijk achter het gordijn, maar
laat werkelijkheden zien en beleven
zonder gordijnen, in doorlopende co-
constructie. Alles is altijd in de maak.
Nergens een monopolie op de waar-
heid. Je drinkt geen plant om spirits/
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beings te zien, maar je drinkt beings/
spirits in vloeibare vorm, miljoenen.
Je neemt als het ware waar in innige
deelneming in intra acting. Je gaat
geen mythische, wervelende, vreemde
andere werelden beschouwen, maar
je belichaamt ze en beweegt ze. Het
gaat om doorleving en transformatie
voor het groter goed. Het groter goed
van alle levensvormen van Gaia: plan-
ten, dieren, stenen, elementen, orga-
nismen, mensen. Wellicht ook van dat
wat nog niet levensvatbaar lijkt. Niet
egocentrisch maar ecosystemisch.
Met het lezen en herlezen van het
boek vormde zich dat wat je een
recensie zou kunnen noemen. k

heb de woorden gedronken en mijn
verhaal erover gedaan. Ayahuasca
heb ik ooit een aantal malen in een
andere set en setting genomen dan
waar André vooral over spreekt: de
Santo Daime-ceremonie. Dat wordt
een volgende stap. En ik kijk uit naar
een nieuw boek van deze onuitput-
telijke visionair en levenskunstige
André van der Braak. Verder bekend
als hoogleraar Filosofie en Religie op
de Vrije Universiteit Amsterdam en
zenleraar in Baarn, en verschillende
boeken op zijn naam.

Dit boek had alles in zich wat
ayahuasca zou kunnen zijn, een
onnoemelijke veelheid en beweeglijk-
heid, alsook moeilijk doorgaanbare
passages. |k begon te lezen met een
beeld dat ik wel het een en ander
wist en had ervaren, de kracht van dit
boek bracht me echter totaal nieuwe
ziens-, zijns- en belevingswijzen, waar




ik nog maar een fractie van heb
verwerkt en doorwerkt. Het boek
stuwt in de richting van ontembare
stromen van vloeibare werkelijkheden
waar oneindige verbondenheid haar
lied zingt.

Pracho Margreet Biesheuvel

Sri Siddharameshwar Maharaj
Sleutel tot Zelfrealisatie
Uitgeverij Samsara, 2023

Nisargadatta heeft ooit gezegd: “Voor
mij is de herinnering aan mijn goeroe
het kostbaarste.” Zijn goeroe was

Sri Siddharameshwar, die leefde van
1888 tot 1936. In 1933 ontmoette Sri
Nisargadatta zijn leermeester op een
van diens lezingen in Bombay. Nisar-
gadatta zei vaak dat de woorden van
zijn goeroe zijn voedsel waren, dat hij
die niet hoorde maar opat. Zijn leer-
meester schreef samen met enkelen
van zijn leerlingen een samenvatting
van zijn onderricht over Kennendheid.
Pas in 1994 verscheen een Engelse
vertaling onder de titel Master Key
to Self-Realization. Dit boek is nu
vertaald naar het Nederlands en het
thema dat aan bod komt is Zelfreali-
satie, of het realiseren van Dat wat je
bent. Het streven naar Zelfrealisatie
wordt daarbij voorgesteld als stappen
omhoog op een ladder, waarbij het
ik’ telkens vergeefs zijn ware identi-
teit als (en in achtereenvolgens) vier
lichamen denkt te vinden. Vandaaruit
vindt het ik zijn ware identiteit terug
in het Hoogste Kennen. En vervol-
gens kan die ladder omgekeerd ook
weer worden afgedaald via de vier
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JE BENT HET GELUK

lichamen. Die vier lichamen komen
daarbij uitvoerig aan bod. Sri Sid-
dharameshwar benadrukt dat de
conceptuele identiteit dient opgelost
te worden. Wanneer de illusie voorbij
is en ook het Kennen er niet meer

is, blijft alleen het Hoogste Kennen
over. De overgang van Kennen naar
Hoogste Kennen wordt als ‘Mees-
tersleutel’ gekenmerkt. Het onder-
richt van Nisargadatta spatte soms
alle kanten op maar toch keerde hij
telkens terug naar het onderricht van
zijn leermeester, namelijk: “Je bent
niet het lichaam maar Dat waaruit

en waarin alle manifestatie ontstaat
en vergaat.” Dit boek laat duidelijk
zien waar Nisargadatta zijn mosterd
vandaan haalde. Hoewel het een
verhelderend en diepgaand boek is
en de brug slaat tussen de concepten
van advaita vedanta en de praktische
toepassing ervan, kan het een hele
uitdaging zijn voor degenen die niet
zo vertrouwd zijn met deze leer.

Danny Senesael

Rupert Spira
Je bent het geluk dat je zoekt
Uitgeverij Samsara, 2023

Van deze Engelse non-dualistische
leraar is opnieuw een boek vertaald
naar het Nederlands. Juist v66r zijn
eerste online retraite op 20 maart
2020 wordt zijn aandacht getrok-
ken door een e-mail over World
Happiness Day'. Het zette Rupert
Spira ertoe aan om tijdens deze
retraite ‘geluk’ verder te exploreren.
Dit boek is daar de neerslag van. Het
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verlangen naar geluk is een van de
drijvende krachten bij de meesten
van ons. Geluk wordt altijd binnen
onszelf ervaren, het komt nooit van
buitenaf naar binnen. Ook al kunnen
we geluk ervaren door bijvoorbeeld
het zien van een zonsondergang, het
is niet de uiterlijke gebeurtenis die
geluk van buiten naar ons toe haalt.
Geluk wordt van binnen ervaren,

het is een innerlijke ervaring. Is het
mogelijk om in contact te staan met
onze aangeboren vrede en geluk
zonder afhankelijk te zijn van uiterlijke
omstandigheden? Dit boek biedt daar
het antwoord op. Een van de thema'’s
die hierbij aan bod komen is om open
te staan zonder weerstand. Zoals de
lege ruimte van een kamer onvoor-
waardelijk alles accepteert wat zich
erin afspeelt, zo staat onze ware aard
van zuiver bewustzijn open voor ie-
dere ervaring. Alleen het denken komt
in opstand en zegt ‘nee’ tegen de
situatie van dat moment. Het is onze
weerstand tegen de ervaring die ons
afsluit van de altijd aanwezige achter-
grond van onze aangeboren vreugde,
zoals wolken de blauwe lucht verhul-
len. Een van de sterke punten is de
helderheid en eenvoud waarmee
Rupert Spira complexe zaken uitlegt.
Daarnaast onderscheidt hij zich door
zijn praktische benadering. Door
middel van meditatieve oefeningen,
contemplatieve en reflectieve vragen
begeleidt hij de lezer naar een dieper
inzicht in de aard van het zelf en de
bron van blijvend geluk. Het is een
inspirerend en transformerend boek




